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Welkom 

 

Aansteken van de Paaskaars 

 

Stil gebed 

 

EL 218 

 
 

2 Heel de wereld moet het weten 

 dat God niet veranderd is 

 en zijn liefde als een lichtstraal 

 doordringt in de duisternis. 

 ’t Werk van God is niet te keren 

 omdat Hij er over waakt 
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 en de Geest doorbreekt de grenzen 

 die door mensen zijn gemaakt. 

 

3 Prijst de Heer, de weg is open 

 naar de Vader, naar elkaar. 

 Jezus Christus, Triomfator, 

 mijn Verlosser, Middelaar. 

 Vader, met geheven handen 

 breng ik U mijn dank en eer. 

 ’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 

 Jezus Christus is de Heer! 

 

Bemoediging en groet 

 

Toenaderingsgebed 

 

Psalm 8: 1, 3, 4 en 6 

 
 

3 Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen, 

 de maan, de duizend sterren die daar branden, 

 wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

 het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
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4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 

 een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 

 Gij doet hem heersen over zee en land, 

 ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand. 

 

6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

 hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 

 Heer, onze God, hoe vol van majesteit 

 hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 

 

Kyriegebed, uitlopend op Lied 301a 
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Gloria: Ld 939 

 
 

2 U werd een mens, U daalde neer 

 in onze pijn en schuld en strijd. 

 U droeg de last, verrezen Heer 

 die ons van elke vloek bevrijdt: 

 U sloeg de zonden aan het kruis 

 en brengt ons bij de Vader thuis; 

 want door uw bloed, uw levenskracht 

 komen wij vrij voor God te staan. 
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3 Van eerste kreet tot laatste zucht 

 leef ik in U, en U in mij. 

 Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 

 niets is er dat mij van U scheidt. 

 Want U regeert, U overwint, 

 U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 

 Totdat U komt, mij roept voorgoed, 

 bent U het doel van mijn bestaan. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Kindermoment en lied EL 422 
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2 Als je geen antwoord geeft op verdriet, 

 zullen de tranen niet drogen. 

 Als je het leed in de wereld niet ziet, 

 worden Gods woorden verbogen. 

 refrein 
 

3 Als je geen oog hebt voor het gemis, 

 als je geen brood weet te delen, 

 denk dan aan Jezus die brood en die vis 

 uit liefde deelde met velen. 

 refrein 
 

4 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

 is er geen hoop meer op zegen. 

 Kinderen, maak de liefde toch waar; 

 schrijf het op alle wegen: 

 refrein 
 

Schriftlezing Oude Testament: Ruth 3 (NBV) 

 

 

 

1Op een dag zei Naomi, haar schoonmoeder: ‘Mijn 

dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je 

goed zal gaan? 2Boaz, bij wie je gewerkt hebt, is zoals je 

weet familie van ons. Vanavond zal hij op de dorsvloer 

gerst wannen. 3Baad je, wrijf je in met olie, kleed je aan 

en ga naar de dorsvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat 

hij klaar is met eten en drinken. 4Als hij gaat slapen moet 

je goed opletten waar hij zich neerlegt, en dan moet je 

naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeteneinde 

terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel 

vertellen wat je moet doen.’ 5Ruth antwoordde: ‘Ik zal 

doen wat u mij zegt.’ 6Ze ging naar de dorsvloer en deed 

precies wat haar schoonmoeder haar had opgedragen. 
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7Boaz at en dronk, voelde zich voldaan, en legde zich te 

slapen tegen een hoop gerst. Toen kwam Ruth stilletjes naar 

hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneinde terug en ging 

liggen. 8Midden in de nacht schrok hij wakker, draaide zich 

om en zag een vrouw aan zijn voeteneinde liggen. 9’Wie is 

daar?’ vroeg hij. ‘Ik ben het, Ruth,’ zei ze. ‘Wilt u mij bij u 

nemen, want u kunt voor ons als losser optreden.’ 10’Moge 

de HEER je zegenen, mijn dochter,’ zei hij. ‘Dit getuigt van 

nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt 

niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. 
11Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je 

van me vraagt; iedereen in de stad weet immers dat je een 

bijzondere vrouw bent. 12Maar al is het waar dat ik jullie kan 

helpen, er is nog iemand anders voor wie dat geldt, en hij 

staat dichter bij jullie dan ik. 13Blijf vannacht hier. Als 

morgenochtend blijkt dat die man als losser wil optreden is 

het goed, maar als hij dat niet wil, dan doe ik het, zo waar 

de HEER leeft. Blijf hier nu maar liggen, tot het ochtend 

wordt.’ 14En zij bleef tot de ochtend aan zijn voeteneinde 

liggen. Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen 

kon, stond ze op, want hij wilde niet dat bekend werd dat ze 

op de dorsvloer was geweest. 15Hij zei: ‘Pak je omslagdoek 

en houd hem open.’ Dat deed ze, en hij goot er zes maten 

gerst in en hielp haar dit alles op te tillen. Daarna ging hij 

naar de stad. 16Zij ging naar haar schoonmoeder, die haar 

vroeg hoe het haar was vergaan. Ruth vertelde haar wat 

Boaz voor haar gedaan had. 17’Deze zes maten gerst heeft 

hij me gegeven, “want,” zei hij, “je moet niet met lege 

handen bij je schoonmoeder aankomen.”’ 18Daarop zei 

Naomi: ‘Blijf hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe 

het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man 

niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.’ 
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Psalm 71: 1-2 

 
 

2 Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten, 
 waarin ik nacht en dag 

 mij veilig bergen mag. 

 Mijn rots, bij U is niets te duchten, 

 Gij hebt in al mijn noden 
 redding en heil geboden. 
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Schriftlezing Nieuwe Testament: 1 Korinthe 13: 1-13 

(Naardens Bijbel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Al spreek ik in de talen van mensen en engelen, maar 

liefde heb ik niet,- geworden ben ik een galmend stuk 

brons of een dof-dreunende handtrom. 2En al heb ik de 

gave van profetie en weet ik alle verborgenheden en al 

wat er te kennen is, al heb ik al het geloof om bergen te 

verzetten, maar liefde heb ik niet,- ik ben niets. 3En al 

deel ik alles wat van mij is uit, en al geef ik mijn lichaam 

prijs om mij te laten verbranden, maar liefde heb ik 

niet,- ik ben nergens nuttig voor. 4De liefde heeft lange 

adem, goedertieren is de liefde, niet afgunstig, de liefde 

praalt niet, blaast zich niet op, 5gedraagt zich niet grof, 

zoekt niet zichzelf, raakt niet beledigd, is geen 

boekhoudster van het kwaad, 6is niet verheugd over het 

onrecht maar verheugt zich over waarachtigheid; 7alles 

bedekt zij, tegen alles in gelooft zij, in alles hoopt zij, in 

alles volhardt zij. 8De liefde vergaat nimmermeer; hetzij 

profetieën, zij zullen afgedaan hebben, hetzij vreemde 

talen, ze zullen ophouden, hetzij kennis, ze zal afgedaan 

hebben. 9Ten dele is immers ons kennen en ten dele is 

ons profeteren; 10maar wanneer het volmaakte komt zal 

wat ten dele is afgedaan hebben. 11Toen ik een klein kind 

was sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, 

redeneerde ik als een kind; toen ik een man werd heb ik 

afgelegd wat des kinds was. 12Ja, nú kijken wij met een 

spiegel in een raadsel, maar dán: van aangezicht tot 

aangezicht! Nú ken ik ten dele, dán zal ik ten volle 

kennen, zoals ik ten volle word gekend. 13Zo blijft het 

dan: geloof, hoop, liefde,- deze drie; maar de grootste 

van deze is de liefde! 
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Acclamatie Lied 339a 

 
 

 

Lied 791 in wisselzang: 1a, 2m, 3v, 4a, 5m, 6a 

 
 

2 (M) Liefde, die ons hebt geschapen, 

  vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

  alles overwinnend wapen, 
  laatste woord dat vrede maakt. 
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3 (V) Liefde luidt de naam der namen 
  waarmee Gij U kennen laat. 

  Liefde vraagt om ja en amen, 

  ziel en zinnen metterdaad. 

 
4 (A) Liefde waagt zichzelf te geven, 

  ademt op van goede trouw. 

  Liefde houdt ons in het leven, 
  daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

5 (M) Liefde laat zich voluit schenken 
  als de allerbeste wijn. 

  Liefde blijft het feest gedenken 

  waarop wij uw gasten zijn. 

 
6 (A) Liefde boven alle liefde, 

  die zich als de hemel welft 

  over ons: wil ons genezen, 
  bron van liefde, liefde zelf! 

 

 

Preek 
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Lied 793 

 
 

2 Bron van liefde, licht en leven, 

 zon die hartverwarmend schijnt, 

 woord van hogerhand gegeven, 

 trouw en teder tot het eind 

 al zou ons een vijand haten, 

 al gaat zelfs de liefste heen, 

 liefde zal ons nooit verlaten: 

 Gij laat ons geen dag alleen. 

 



13 

3 Bron van liefde, licht en leven, 

 laat uw vreugde in ons zijn; 

 is de blijdschap weggebleven, 

 liefde maakt van water wijn. 

 Dat wij dan elkaar beminnen 

 zó dat zelfs de dood niet scheidt 

 niets kan liefde overwinnen 

 liefde heeft de eeuwigheid. 

 

 

 

Inzameling der gaven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          De maaier – Vincent van Gogh 

 

Dankzegging, voorbeden (met acclamatie Ld 368h) 

 
 

Stil gebed, Onze Vader 
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Lied 416 

 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

 bij gevaar, in bange tijden, 

 over jou zijn vleugels spreiden. 

 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

 in zijn liefde je bewaren, 

 in de dood je leven sparen. 

 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

 tot wij weer elkaar ontmoeten, 

 in zijn naam elkaar begroeten. 

 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen 

 

Orgelspel 
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Korenveld met maaier – Vincent van Gogh 


