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Als wijkgemeente De Acker hebben we voor de komende jaren de volgende aandachtspunten 
geformuleerd. Veel gaat goed, en mag zo blijven doorgaan, maar er moeten ook een aantal dingen 
anders om gezond kerk te kunnen zijn in de toekomst. Hieronder noteren we de vijf belangrijkste 
aandachtsgebieden – zonder dat daar een volgorde van belangrijkheid in zit. Op deze dingen willen 
we ons de komende tijd in het bijzonder richten: 
 
1.  Vitaal kerk zijn 
In de komende periode gaan we mensen en middelen bij elkaar brengen om richting de toekomst 
vitaal te blijven. Financieel en bestuurlijk staan we voor een grote uitdaging om de continuïteit van 
onze wijkgemeente te waarborgen. We willen daarbij niet in problemen denken, maar wel realistisch 
zijn en tegelijk de kansen benutten die er zijn om ons werk als kerk te ondersteunen. Zo gaan we 
ontdekken wat we moeten doen om menskracht, middelen en onze missie in balans te houden, 
zodat we als gemeente nog lang mee kunnen en veel kunnen betekenen. 
 
2. Onderlinge verbinding 
Wij zijn een warme gemeenschap en willen dat graag zo houden. We willen verder groeien in 
eensgezindheid door samen dingen te doen. We gaan de onderlinge verbinding versterken, met 
name tussen de verschillende generaties en culturen en richting nieuwkomers in onze gemeenschap. 
Deze relaties ontstaan rondom de eredienst, maar met name op ontmoetingsplekken en in kringen. 
Daarnaast hopen we de bestaande relaties te verdiepen, door verder te gaan dan alleen de 
ontmoeting. We willen het leven delen, er op hoogte- en dieptepunten voor elkaar zijn, voor elkaar 
bidden en elkaar dienen in geloof, hoop en liefde. De onderlinge verbinding gaan we ondersteunen 
met nieuwe communicatiemiddelen. 
 
3. Eredienst en muziek 
De eredienst is voor ons een belangrijke plek. Die vindt plaats met lofprijs en prediking tot eer van 
God en tot groei van gelovigen. Het is niet de wachtruimte voor de koffie, maar de plek waar we 
aangesproken (willen) worden in woord en lied, waar we samen bidden en leren hoe wij Jezus 
kunnen volgen in onze dagelijkse omstandigheden. Verder gaan we de muzikale begeleiding rondom 
de erediensten versterken om onze aanbidding van God te ondersteunen.  
 
4. Herkenbaar christen zijn als mens en als kerk 
Als gemeente zijn we geroepen in het midden van de maatschappij en de wijk rondom ons gebouw. 
We willen daar zichtbaar en herkenbaar kerk-zijn, een plek waar het evangelie raakt aan 
maatschappelijke thema’s en handen en voeten krijgt op een eenvoudige en toegankelijke manier. 
We gaan hier mee aan de slag, door nieuwe initiatieven te bedenken én uit te voeren. Daarnaast 
hebben we ook als individuen de roeping om herkenbaar christen zijn in onze dagelijkse levens. De 
kerkelijke activiteiten helpen ons dat te herinneren en om met frisse ogen te kijken naar onze 
omgeving als een plek waar God werkt en wij mogen meedoen.   
 
5. Verantwoordelijkheid 
We kunnen in deze tijd alleen nog samen kerk zijn als iedereen verantwoordelijkheid draagt en 
neemt. We zijn de vrijblijvendheid voorbij: iedereen in de kerk is nodig en mag iets doen, elk met zijn 
of haar eigen gaven, jong en oud. Alleen als we de kerk samen dragen is gemeentezijn mogelijk: 
financieel, in draagkracht, in het omzien naar elkaar en in gebed. We zijn ook verantwoordelijk voor 
elkaar: om pastoraal en diaconaal naar elkaar om te zien – ook als niemand ons daar de opdracht 
voor geeft. We zijn immers door de Geest familie van elkaar – en als familie heb je voor elkaar te 
zorgen. 
 


