
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tienduizend redenen 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
Refrein: 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
Refrein 2x: 

 
 

 

Groot en machtig is Hij 

Refrein 2x 

Groot en machtig is Hij  

Groot en machtig is Hij:  

Bekleed met sterkte, gehuld in luister 

Groot en machtig is Hij. 

Prijs met mij de naam van God, 

Vier het feest met mij, 

Want Hij heeft ons vrijgekocht: 

Wat een Heer is Hij! 

 

Refrein 2x 

Prijs met mij de naam van God, 

Vier het feest met mij, 

Want Hij heeft ons vrijgekocht: 

Wat een Heer is Hij! 

Refrein 2x 

 

 

Laat alles in dit huis zijn 

Wij zijn gekomen om u te aanbidden, Jezus. 
De woorden van ons hart gaan uit naar U. 
Wij proclameren U als Overwinnaar, 
houden vast aan de beloften van uw Woord. 
Refrein: 
Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer. 
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer. 
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.  
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. 
 
Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus. 
De woorden van ons hart gaan uit naar U. 
Wij proclameren U als Overwinnaar, 
houden vast aan de beloften van uw Woord. 
Refrein: 

 
Halleluja, U bent Koning,               ) 
Halleluja, Majesteit.                        ) 2x 
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd. )  

 
Refrein 2x 

 

Heer, wijs mij uw weg  

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

  

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

  

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 

spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven 

aan. 

  

Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

Sta eens even op  

Sta eens even op als je Jezus lief hebt, 
sta eens even op als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, 
dat je van Hem houdt. 
 
Geef elkaar een hand als je Jezus lief hebt, 
…. 
 Draai eens even rond als je Jezus lief hebt, 
..... 
Spring eens in de lucht als je Jezus lief hebt, 
…. 
Ga eens even zitten als je Jezus lief hebt, 
ga eens even zitten als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken, 
dat je van Hem houdt. 

 Dit is de dag  

Dit is de dag, (2x) 
die de Heer ons geeft. (2x) 
Weest daarom blij (2x) 
en zingt verheugd. (2x) 
 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft. 

Zie de zon 

Zie de zon, Zie de maan, Zie de sterren in hun baan 

Sterren ontelbaar Overal vandaan 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer hoe heerlijk is Uw naam 

 

Hoor de zee, Hoor de wind, Hoor de regen als hij zingt 

Druppels ontelbaar in de oceaan 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer hoe heerlijk is Uw naam 

 

Ruik een bloem,  Ruik een vrucht, Ruik de geuren in de lucht 

Geuren ontelbaar zweven af en aan 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer hoe heerlijk is Uw naam 

 

Voel je hart,  Voel je huid,  Voel je adem als je fluit 

Mensen ontelbaar overal vandaan 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer hoe heerlijk is Uw naam 

 

Zie ik de zon de sterren en de maan 

Wat een wonder dat ik mag bestaan 

Heer hoe heerlijk is Uw naam 

Heer hoe heerlijk is Uw naam 

Maak groot onze God 
 
De Koning in zijn pracht, bekleed met eer en macht; 
kom aarde, juich voor Hem, aarde, juich voor Hem. 
Het duister vreest zijn licht; als Hij rechtvaardig richt, 
dan vlucht het voor zijn stem, vlucht het voor zijn 
stem. 
Refrein 
Maak groot onze God, zing met mij, 
maak groot onze God. 
Zing, want Hij is groot, zo groot, onze God. 
 
De God die eeuwig leeft, de tijd geschapen heeft, 
De Vader, Geest en Zoon, Vader, Geest en Zoon. 
Het Lam dat werd geslacht, de Leeuw in al zijn 
kracht, 
de Koning op de troon, Koning op de troon. 
Refrein 

(2x): 
Allerhoogste Heer, waardig onze Heer. 
Kom, zing met mij: maak groot onze God. 
Refrein 2x 

 

 

 

 



  

 

God heeft het eerste woord. 

 

God heeft het eerste woord,  

Hij heeft in den beginne  

Het licht doen overwinnen  

Hij spreekt nog altijd voort  

 

God heeft het eerste woord,  

voor wij ter wereld kwamen,  

riep Hij ons reeds bij name,  

zijn roep wordt nog gehoord.  

 

God heeft het laatste woord.  

Wat hij van oudsher zeide,  

wordt aan het eind der tijden  

in heel zijn rijk gehoord. 

 

God staat aan het begin  

en Hij komt aan het einde 

Zijn woord is van het zijnde 

Oorsprong en doel en zin. 

 

Mijn Jezus, mijn Redder  

Mijn Jezus, mijn Redder, 

Heer er is niemand als U. 

Laat elk moment, al wat ik ben, 

vol zijn van U liefde Heer. 

Mijn schuilplaats, mijn trooster 

veilige toren van kracht 

adem en stem, al wat ik ben 

brengen U voldurend eer 

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 

Zingt van de Koning, en zijn heerschappij 

Bergen aanbidden, de zee juicht mee 

bij het horen van U naam. 

U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep 

mijn leven lang loven want U heb ik lief 

niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 

 

 

Hij is verheerlijkt  

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions, 

verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. 

Hij is verrezen en leeft, 

Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft. 

Hij is verheerlijkt, als koning verheerlijkt, zo hoog 

‘k zal hem prijzen. 

Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt  

en ik verhoog zijn naam 

Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand. 

hemel en aard verheugen zich in zijn naam.  

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.  

Machtig God, sterke Rots 

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. 

Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. 

Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig. 

Stralend licht Morgenster, niemand is als U. 

 

Prijs de Vader, prijs de Zoon. 

Prijs de Geest die in ons woont. 

Prijs de Koning der eeuwigheid. 

Prijs hen tot in eeuwigheid. 

Adembenemend 

 

Uw majesteit is onaantastbaar niemand is aan U gelijk  

onvolprezen, zonder weerga koning van het hemelrijk  

Oorverdovend als de donder helder als een bliksemschicht  

oogverblindend is de luister van uw heilig aangezicht  

Toch bent U niet onbereikbaar door uw Geest woont U in mij U  

bent alomtegenwoordig overal altijd nabij  

Refrein: 

U bent adembenemend, eindeloos mooi  

overstijgt wat een mens ooit heeft gezien, gehoord, bedacht  

U bent meer dan bijzonder, buitengewoon  

Niets is vergelijkbaar met uw majesteit en pracht 

Uw werken zijn verbazingwekkend schoonheid die de schepping vult 

Onuitsprekelijk is de grootsheid waarmee U zich heeft omhuld 

Ondoorgrondelijk zijn uw wegen onvoorstelbaar is uw macht uw gedachten 

zijn ongrijpbaar ontzagwekkend is uw kracht 

Refrein: 

 

Uw wijsheid is onovertroffen en uw woord zal nooit vergaan  

Uw rechtvaardigheid onwrikbaar eeuwig blijft uw trouw bestaan 

Onweerstaanbaar is uw liefde uw genade ongekend 

HERE U bent onbeschrijfelijk want U bent die U ben 

Refrein: 

 


