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Orde van dienst zondag 17 maart Gezinsdienst 
Biddag voor gewas en arbeid 
Voorganger: Ds. Nienke Meinster de Ronde 
 
Aanvangslied: NLB Psalm 62:1 en 5 
 

1 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, – op Hem toch kan ik 
bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

5 
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons 
allen.

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lied: Wij vieren feest – afgespeeld via youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI 
 

Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft 
Wij vieren feest 
om wat Hij heeft gedaan 
Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft 
 
Jezus is opgestaan 

 
Hij heeft de dood overwonnen 
ons van de zonde bevrijd 
Hij stierf maar dit is het wonder 
Hij leeft in eeuwigheid 
 
dus zing ik Halleluja 
prijs de Heer 
prijs zijn grote naam 
en zing ik Halleluja 
prijs de grote koning 
 
Jezus is opgestaan 

https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI
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Gebod 
 
Lied: HH 88  

1 
Zoek eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 

2 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 

 
3 
Bid en u zal gegeven zijn, 
zoek en gij zult het zien, 
klop en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 

 
 
Gebed 
 
Moment met de kinderen 
 
Lied: HH 101  

1 
Als je de Vader vraagt om ‘n brood, 
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden klein of groot, 
heus, Hij vergeet er niet één. 

2 
Als je mijn Vader iets wil vragen, 
vraag in mijn Naam, Ik zal het doen. 
Ik ben met je alle dagen, 
Ik ben dezelfde als toen. 

 
Refrein 
Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur 
zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je ’t vinden. 
Halleluja. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja. 
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Schriftlezing: Psalm 127 (NBV) 
 
1Een pelgrimslied van Salomo.  
Als de HEER het huis niet bouwt,  
vergeefs zwoegen de bouwers;  
als de HEER de stad niet bewaakt,  
vergeefs doet de wachter zijn ronde. 
2  Vergeefs is het  
dat je vroeg opstaat,  
je laat te ruste legt,  
je aftobt voor wat brood- 
hij geeft het zijn lieveling in de slaap.  
 
3  Kinderen zijn een geschenk van de HEER,  
de vrucht van de schoot is een beloning van God. 
4  Als pijlen in de hand van een schutter,  
zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd. 
5  Gelukkig de man  
wiens koker is gevuld  
met pijlen zoals zij.  
Hij staat niet te schande  
als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. 
 
Schriftlezing: Matteus 6:25-33 (NBV) 
 
25  Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, 
noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en 
het lichaam niet meer dan kleding? 
26  Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen 
voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 
27  Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur 
toevoegen? 
28  En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in 
het veld. Ze werken niet en weven niet. 
29  Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 
30  Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid 
wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, 
kleingelovigen? 
31  Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: 
“Waarmee zullen we ons kleden?” 
32  dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie 
dat alles nodig hebben. 
33  Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere 
dingen je erbij gegeven worden. 



4 
 

 
Lied: NLB 283: 1, 3 en 4 (zelfde wijs als ‘hoger dan de blauwe luchten’) 
 

1 
In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 

3 
Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe.  

 
4 
Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

 
Verkondiging 
 
Lied: HH 626  
 

Refrein 
Aan uw voeten, Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 
 
1 
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist’ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te 
zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
Refrein: 

 
 

 
 
 
 
 

2 
Mijn hart verlangt er naar om samen 
te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te 
zijn, 
in aanbidding voor U. 
Refrein: 
 
3 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en 
beschermt 
en ik kom tot rust bij U. 
Refrein 
Aan uw voeten, Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 

 
 
 

En ik kom tot rust bij U, 
en ik kom tot rust bij U. 
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Collecte: Op zondag 17 maart vieren wij biddag voor gewas en arbeid. Om ons gebed handen 
en voeten te geven, zamelen we bij de collecte spullen in voor de voedselbank. 
De kinderen verzamelen de boodschappen. 
 

1e collecte voor het 40 dagen project van Pijnackernaren helpen Armenie 
2e Voor her werk van  de wijkgemeente de Acker 
 
Gebeden 
 
Slotlied: HH 473  
 
1 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Refrein 1 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 

2 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven; 
zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Refrein 2 
Vader, maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn, 
wachtend op uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij, 
van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Coda 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij, 
van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
 

 

Zegen 


