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28 april 2024 
voorganger: drs. Ronald van Schouwen 
 
Welkom & mededelingen 
 
Aanvangslied NLB 33: 2,8  
 

2 
Zing al wie leeft van Gods genade,   
want waarheid is al wat Hij zegt.   
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,   
op liefde rust zijn heilig recht.   
Die zich openbaarde / overal op aarde,   
alles spreekt van Hem.   
Hem’len hoog verheven, / vol van blinkend leven,   
schiep Hij door zijn stem.   

 
8 
Wij wachten stil op Gods ontferming,   
ons hart heeft zich in Hem verheugd.   
Hij komt te hulp en geeft bescherming,   
zijn heil'ge naam is onze vreugd.   
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,   
uw barmhartigheid.   
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten   
nu en voor altijd.   

 
Stilte 
 
Bemoediging – Groet 
 
NLB 33 vers 7  
 

7 
Heil hem, die hoopt in vrees en beven   
op Gods genadig aangezicht.   
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,   
God houdt het oog op hem gericht.   
Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen   
wie zijn hulp verbeidt.   
Koninklijk van gaven / wil de Here laven   
wie ontbering lijdt.   

 
waarna de gemeente gaat zitten 
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Gebed van ontferming en ootmoed 
 
Woord van vertrouwen, van genade en om uit te leven 
 
Glorialied NLB  19 vers3  
 

3 
Volmaakt is 's Heren wet, 
die ons verkwikt en redt, 
waarbij de ziel herleeft. 
Getrouw en gans gewis 
is Gods getuigenis, 
dat dwazen wijsheid geeft. 
Des Heren woord is goed, 
wie zijn bevelen doet, 
zijn hart wordt opgetogen. 
Recht is het woord van God 
en louter zijn gebod, 
een licht voor onze ogen. 

 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest 
 
Kindermoment verzorgd door de leiding van de kindernevendienst 
 
Kinderlied: Jona lied – Hemelhoog 83 

 
1 
Jona, Jona, ga naar Ninevé! 
Jona, Jona, ga naar Ninevé! 
Maar Jona die zei ‘Nee! 
Ik wil niet naar die nare stad. 
De mensen daar die kunnen me wat’, 
zei Jona en hij ging op pad 
tot hij een schip gevonden had, 
dat voer naar Tarsis over zee 
maar niet naar Ninevé 
 

 
2 
Jona, Jona, ga naar Ninevé! 
‘Ik wil niet’ 
Jona, Jona, ga naar Ninevé! 
Maar God ging met hem mee. 
Hij stuurde ’t schip in een orkaan 
en de mensen riepen ‘Wij vergaan’. 
En ach, het lot wees Jona aan 
die zei ‘Ik heb wat doms gedaan, 
ik wou niet luist’ren naar Gods woord, 
gooi mij maar overboord’ Plons
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3 
Jona, Jona, ga naar Ninevé! 
Jona, Jona, ga naar Ninevé! 
Maar daar zwom een vis in zee. 
Die lustte Jona al te graag, 
drie dagen zat hij in zijn maag, 
daar riep hij ‘Heer, U zij geloofd, 
ik zal doen wat ik heb beloofd’. 
En de vis zwom pijlsnel naar het 
strand 
en spuugde hem aan land. 

 
 
 
4 
Jona, Jona, ga naar Ninevé! 
‘Ik wil wel’ 
Jona, Jona, ga naar Ninevé! 
‘Ik ga al’ 
Jona, Jona, ga naar NInevé! 
‘Ik ga naar Ninevé’!

 
 
Toelichting bij de Schriftlezingen 
 
Lezing Oude T. Psalm 80:9-16 
 
9U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte,  
en volken verdreven om hem te planten. 
10 U gaf hem een ruime plek,  
hij schoot wortel en vulde het land. 
11 De bergen werden bedekt door zijn schaduw,  
de machtige ceders door zijn twijgen, 
12 hij strekte zijn takken uit tot de zee,  
tot aan de Grote Rivier zijn ranken. 
13 Waarom hebt u zijn omheining vernield?  
Voorbijgangers plukken hem leeg, 
14 wilde zwijnen wroeten hem om,  
velddieren vreten hem kaal. 
15 God van de hemelse machten, keer u tot ons,  
kijk neer uit de hemel en zie,  
bekommer u om deze wijnstok, 
16 de stek die uw hand heeft geplant,  
het kind dat u zelf hebt grootgebracht. 
 
Lied NLB 451 : 1,2,4  
 

1 
Richt op uw macht, o Here der heerscharen 
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 
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2 
Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 
zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgenboom en wijnstok van de trouw. 
 
4 
Richt aan de vreugdedis voor al de dagen, 
reik ons de beker van uw trouwverbond, 
wij zullen altoos van uw heil gewagen 
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt. 

 
 
Lezing Nieuwe T. Johannes 15:1,5 / Joh. 16:7,13-16 – 1 Joh. 1:3 / 1 Joh. 3:16-24 NBV 
 
Johannes 15:1,5 
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 
 
5  Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel 
vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 
 
Joh. 16:7,13-16 
7  Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij 
jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. 
 
13  De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle 
waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie 
bekendmaken wat komen gaat. 
14  Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 
15  Alles wat van de Vader is, is van mij-daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie 
bekend zal maken, van mij heeft. 
16   Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ 
 
1 Joh. 1:3 
3  Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons 
verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon 
Jezus Christus. 
 
1 Joh. 3:16-24 
 
16  Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom 
horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 
17  Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, 
maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? 
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18  Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met 
daden. 
19  Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart 
voor God staan. 
20   En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. 
21  Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol 
vertrouwen tot God wenden 
22  en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden 
en doen wat hij wil. 
23  Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar 
liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. 
24  Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, 
weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven. 
 
 
Lied NLB 838 :1.3.4  
 

1 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

3 
Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

 
4 
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
 
Preek 
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Lied NLB 791: 1,2,4,6  
 

1 
Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
Liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 

2 
Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

 
4 
Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

6 
Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Collecten: 
 
De eerste collecte is een wijkgebonden collecte 
In De Acker is het collectedoel vandaag financiële ondersteuning van het bezoeken van de 
EO Jongerendag, zodat ook jongeren met een kleine beurs dit evenement kunnen bezoeken. 
 
De tweede collecte is voor het werk van de wijkgemeente De Acker. 
 
 
Dankgebed-Voorbeden-Stil gebed-Onze Vader 
 
 
 
Kinderen terug uit de crèche 
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Slotlied NLB 412 : 1,3 
 

1 
Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren! 
 
3 
U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 

 
 
 
Heenzending en Zegenbede – drievoudig beaamd 
 
 
 
 
 
 
 
 


