Zondag 12 mei

Voorganger: Ds W. de Bruin uit Bleiswijk

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

(staande) Psalm 65: 1, 2

Stilte

1

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich
wenden,

tot U komt al wat leeft,

tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Votum en Groet (gemeente gaat zitten)

Lied: Hemelhoog 217

1

Majesteit,

groot is zijn majesteit;
lof zij Jezus

en glorie, hulde en eer.
Majesteit,

God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon

vestigt de Zoon

zijn heerschappij.

Schuldbelijdenis

Genadeverkondiging

Gebodslezing

2
Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,

hoezeer hij door zijn schuld verloren

terneerlag in het stof.

Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.

Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Refrein

Dus verhoog,

maak eeuwig groot
de naam van Jezus.
Volk van God

kom en breng lof
aan Jezus de Koning.
Majesteit,

groot is zijn majesteit;
dwars door de dood
werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!



Lied: Liedboek 834
1
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

3

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig licht,

van aangezicht tot aangezicht.

Gebed om de Heilige Geest

2

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.

Gelegenheid voor de kinderen om naar de kindernevendienst te gaan, na een gesprek met de
kinderen, het zingen van een kinderlied en het aansteken van de kaars voor de nevendienst.

Kleuren, kleuren https://www.youtube.com/watch?v=pefF-QEgzdo

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw

Rood met geel wordt oranje
blauw met geel wordt groen
ja, met kleuren kun je

heel veel dingen doen

kleur een leuke kleurplaat
maak een schilderij

kneed een prachtig beeld met
mooie kleuren klei

Kleuren, kleuren ...

Alles wat God gemaakt heeft

is door Hem gekleurd

en door al die kleuren

word je opgefleurd

zon en regen samen

kijk dan eens omhoog

en zie al die kleuren in de regenboog

Kleuren, kleuren ...



Schriftlezingen (door de lector): Lucas 11:9-13 en Handelingen 1:6-14 (NBV21)

Lucas 11:9-13

9 Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan.

10 Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden
opengedaan.

11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van een vis een
slang geven?

12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?

13 Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel
te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom
vragen!’

Handelingen 1:6-14

6 Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het
koningschap over Israél herstellen?’

7 Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft
vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.

8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn
getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
9 Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een
wolk, zodat ze Hem niet meer zagen.

10 Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er
opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.

11 Ze zeiden: ‘Galileeérs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie
midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de
hemel hebben zien gaan.’

12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak
bij de stad, op een sabbatsreis afstand.

13 Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf
hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, BartolomeUs en
MatteUs, Jakobus, de zoon van Alfels, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus.
14 Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de
moeder van Jezus, en met zijn broers.



Lied: Liedboek 944: 1, 2, 3

1 2

O Heer, verberg u niet voor mij, En wees niet toornig over mij,
wanneer ik mij verberg voor U. wanneer ik U geen liefde bied.
Gij weet het, ik ben bang voor U, lk noem U, maar ik ken U niet,
ontwijk U en verlang naar U. ik buig mij, maar ik ben het niet
O ga niet aan mijn hart voorbij. en mijn gebed is tegen mij.

3

Spreek zelf in mij het rechte woord.

Zo vaak ik woorden voor U vond,

heb ik mij in mijn woord vermomd.

Nu wacht ik tot Gij zelve komt

en spreekt, zodat uw knecht het hoort.

Preek over Handelingen 1:14a, thema: ‘De stille kracht van samen bidden’

Lied: Hemelhoog 214

1 2

In bidden en in smeken, Wijd open staan de deuren.
maak onze harten een. Nu is de toegang vrij.

Wij hunk’ren naar een teken, Voor wie verweesd hier treuren
0, laat ons niet alleen. is Jezus’ hulp nabij.

De Heiland is getreden Al dreigen nog gevaren,

aan’s Vaders rechterhand al wacht ons kruis en strijd,

wij wachten hier beneden de Geest zal ons bewaren,

de gaven van zijn hand. de Geest, die troost en leidt.

Tijdens het naspel komen de kinderen terug vanuit de kindernevendienst

Collecten
Z.W.O.

D PLTNACKER

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van de ZWO: RWANDA
Op zondag 7 april j.I. begon een periode van nationale rouw. Dan is het dertig jaar geleden
dat Hutu-extremisten in honderd dagen tijd zo’n 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s
vermoordden. Dertig jaar na de genocide gelooft nog niet iedere Rwandees in eenheid. Nog
altijd ondervinden oudere inwoners van Rwanda nog de gevolgen van de genocide.
Tweederde van de bevolking echter is jonger dan 30 jaar. Zij hebben het idee van een
verenigd Rwandees volk allang omarmd. Maar met zo’n jonge bevolking is het voor jongeren
lastig om werk te vinden. Ook zijn de verschillen tussen stad en platteland nog groot. Veertig
procent leeft onder de armoedegrens, vooral in de landelijke gebieden.

4



Kerk in Actie ondersteunt Rwandese kerken om als plek van Hoop, Hulp en Verzoening te
fungeren. Rwandese kerken leiden werkloze jongeren op voor praktische beroepen. Er zijn
kerken die een jaar lang jongeren leren lassen, metselen en naaien: praktische vaardigheden,
zodat ze een baan kunnen vinden of een eigen bedrijf starten.

Of bijvoorbeeld de kerk van dominee Jerome in Remera, waar in een zogenaamde Light
Group daders en slachtoffers elkaar ontmoeten. Door intensieve verwerkingsgesprekken en
door elkaar praktisch te helpen, leren ze weer samen op te trekken. Helpt u ook mee?
Samen zijn we kerk in actie, in Nederland en in Rwanda.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente.

Gebeden, gevolgd door stil gebed en Onze Vader

Tijdens het voorspel voor het slotlied halen de ouders hun kinderen uit de creche.

Lied: Liedboek 670: 1, 6, 7

1 6

Kom Schepper God, o Heilige Geest, Maak ons geloof zo vol en schoon
daal in de mensenharten neer, dat het de Vader leert verstaan
zij zijn uw schepselen geweest, en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
herschep hen in genade, Heer. 0 Geest van beiden uitgegaan.

7/

Lof zij de Vader, lof de Heer

die uit de dood is opgestaan,

de Trooster ook zij lof en eer

en heerlijkheid van nu voortaan.

Zegen

3* Amen



