Zondag 10 november 2024
Dankdag voor gewas en arbeid
Voorganger: Arthur Rebel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Lied: Hoe groot zijt Gij (HH654)

1

O, Heer mijn God,

wanneer ik in verwondering
de wereld zie

die U hebt voortgebracht;
het sterrenlicht,

het rollen van de donder,
heel dit heelal,

dat vol is van uw kracht,

2

Als ik bedenk

hoe Jezus zonder klagen

tot in de dood

gegaan is als een Lam,

sta ik verbaasd

dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis

mijn zonde op zich nam.

3

Als Christus komt

met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis.

Hoe heerlijk zal dat zijn!
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen

en zingt mijn ziel

‘O Heer, hoe groot zijt GijV’

Refrein

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
‘Hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!I’
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
‘Hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!’



Stilte
Votum en Groet (gemeente gaat zitten)

Lied Tienduizend redenen (HH617)
1
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.

2

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.

3

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.



Schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Lied Mijn Jezus mijn Redder (HH603)

1

Mijn Jezus, mijn redder,
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,

al wat ik denk,

vol zijn van uw liefde, Heer.
Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem,

al wat ik ben,

brengen U voortdurend eer.

Gebodslezing uit het Nieuwe Testament

Gebed om de Heilige Geest

Refrein

Juich voor de Heer,

heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning

en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U
schiep;

mijn leven lang loven,

want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.

Gelegenheid voor de kinderen om naar de kindernevendienst te gaan, na een gesprek van de
voorganger met de kinderen, het zingen van een kinderlied en het aansteken van de kaars

voor de nevendienst.

Lied Dank U wel voor de sterren en de maan HH 551

1

Dank U wel voor de sterren en de maan.
Dank U wel voor het groeien van het graan.
Dank U wel voor de dieren in de wei.

Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

2

Dank U wel voor de bloemen in het gras.
Dank U wel voor de vissen in de plas.
Dank U wel voor de bossen en de hei.

Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.



3

Dank U wel voor de wolken en de wind.
Dank U wel voor elk mens, voor ieder kind.
Dank U wel want U bent zo heel dichtbij.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Exodus 30:11-16

11 De HEER zei tegen Mozes:

12 ‘Als je onder de Israélieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de
HEER losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt.
13 leder die meegeteld wordt moet een halve sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van het
heiligdom, twintig gera per sjekel; de heffing voor de HEER bedraagt de helft daarvan.

14 leder die meegeteld wordt, iedereen van twintig jaar of ouder, moet deze heffing voor
de HEER betalen.

15 Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve sjekel, armen niet
minder.

16 Het losgeld dat je van de Israélieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de
dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de Israélieten voor hun leven betalen, zal
ervoor zorgen dat de HEER hen niet vergeet.’

Lied Breng dank aan de Eeuwige (HH548)

1 Refrein
Breng dank aan de Eeuwige, Want nu zegt de zwakke ik ben sterk,
breng dank aan de Heilige, zegt de arme ik ben rijk,
breng dank aan onze Vader, om wat de Here heeft gedaan voor
die ons Jezus zond. ons.
Breng dank aan de Eeuwige, Want nu zegt de zwakke ik ben sterk,
breng dank aan de Heilige, zegt de arme ik ben rijk,
breng dank aan onze Vader, om wat de Here heeft gedaan voor
die ons Jezus zond. ons.

Breng dank.

Hebreeén 10:19-25

19 Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan
in het heiligdom,

20 omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door
het voorhangsel heen.

21 We hebben nu een hogepriester die dienst doet in het huis van God;



22 laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart
gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is

gewassen.

23 Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de

belofte heeft gedaan is trouw.

24 Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen,
25 enin plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar
juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Preek
Lied Aan uw voeten Heer (HH626)

Refrein

Aan uw voeten, Heer,

is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn

is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

2

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.

In geest en waarheid samen één te zijn,

in aanbidding voor U.

Refrein

3
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.

U bent een Vader die vertroost en beschermt

en ik kom tot rust bij U.

Coda
En ik kom tot rust bij U,
en ik kom tot rust bij U.

1

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn

en om naar U te luist'ren.

In plaats van altijd maar weer bezig te
zijn,

kom ik nu tot U, o Heer.

Refrein

Tijdens het naspel komen de kinderen terug vanuit de kindernevendienst



Collecten
De eerste collecte is voor de Voedselbank

Woensdag 6 november was het Dankdag. We krijgen veel van God en mogen daar dankbaar
voor zijn. ‘Geven’ is een uiting van dankbaarheid en vertrouwen. ‘Geven’ kan op veel
manieren. Ook kunnen we geld, tijd of aandacht geven. Daarom collecteren we vandaag
voor de Voedselbank in Delft en omstreken (dat is inclusief Pijnacker-Nootdorp).

In Nederland — ook in onze nabije omgeving! — leeft meer dan een miljoen mensen onder de
armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegenen die het financieel echt even niet
redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om hen van voldoende eten te kunnen
voorzien, werkt de Voedselbank samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en
particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden,
voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid
van hun klanten te vergroten, werkt de Voedselbank samen met lokale organisaties die hun
klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk
zijn.

Zie https://voedselbankdelft.nl/ voor meer informatie.

De tweede collecte is voor het werk van de wijkgemeente De Acker

Gebeden gevolgd door stil gebed en Onze Vader

Tijdens het voorspel voor het slotlied halen de ouders hun kinderen uit de creche.

Lied Ik zal er zijn (HH460)

1

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt |k ben bij jou!
In tijden van vreugde maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
uw naam is ‘lk ben’ en ‘lk zal er zijn’.



3
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

4
O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
uw naam is ‘lk ben” en ‘Ik zal er zijn’.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Zegen
3x Amen

Gemeente gaat weer zitten

Afscheid Arthur Rebel door ouderling van dienst.

Toezingen : Lied NLB 416 Ga met God

1

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

4

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.



