Zondag 30 november - 1e advent
Over de profetie van Zacharias

Voorganger: Nienke Meinster de Ronde

Welkom
Lied: HH 145:3 en 5 -0 kom, O kom, Immanuel

3

O kom, o kom, Gij Oriént,

en maak uw licht alom bekend,
verjaag de nacht van nood en dood,;
wij groeten reeds uw morgenrood.
Wees blij, wees blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuél!

5

O kom, die onze Heerser zijt,

in wolk en vuur en majesteit.

O Adonai, die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Wees blij, wees blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuél!

Stilte
Votum en groet
Lied: NLB Psalm 130:1

1

Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o Heer.

Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.

O laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,
red mij, o Here red!

Verootmoedigingsgebed



Lied: NLB Psalm 130:2en 3

2

Zoudt Gij indachtig wezen

al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven

in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven,
Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen

uw goedertierenheid.

3

Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.

Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment

Kinderlied: Projectlied ‘Welkom bij de koning’ — via de beamer

Welkom bij de Koning
Projectlied Kerst 2025 — Bijbel Basics
(Op de wijs van ‘Nu zijt wellekome’)

Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij.

De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij.
Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein,
straks zal Hij de Redder van heel de wereld zijn.
God dicht bij ons.

Veel gewone mensen, één bijzonder Kind.

Lees mee waarom Gods plan juist met hen begint.
Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal.
Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal!

God dicht bij ons.

Schriftlezing: Lukas 1:57-67 (NBV)

57 Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld.
58 Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze
verheugden zich samen met haar.



59 Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen,
naar zijn vader.

60 Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’

61 Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die zo heet.’

62 Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen.

63 Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.” ledereen was
verbaasd.

64 En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij
begon te spreken en loofde God.

65 Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea
werden deze gebeurtenissen besproken.

66 leder die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verder gaan
met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem.

67 Zijn vader Zacharias werd vervuld met de heilige Geest en sprak deze profetie:

Lied: NLB 158a:1 — Lofzang van Zacharias

1

God zij geloofd uit alle macht,
Hij komt zijn volk bevrijden

en heeft aan Israél gebracht
verlossing in zijn lijden.

Hij heeft zijn teken opgericht:
verheffing van het aangezicht
voor heel het huis van David,
zoals voorlang geschreven stond
heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
zo doet Hij ons herleven.

Schriftlezing: Lukas 1: 68-79 (NBV)

68 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israél,

hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.

69 Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt

uit het huis van David, zijn dienaar,

70 zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:
71 bevrijd zouden we worden van onze vijanden,

gered uit de greep van allen die ons haten.

72 Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders
en herinnert hij zich zijn heilig verbond:

73 de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader,
dat wij,

74 ontkomen aan onze vijanden,

hem zonder angst zouden dienen,

75 toegewijd en oprecht,



altijd levend in zijn nabijheid.

76 Enjij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,

77 en om zijn volk bekend te maken met hun redding

door de vergeving van hun zonden.

78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God

zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
79 en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,

zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

Lied: NLB 158a:3 — Lofzang van Zacharias

3

Gij zijt de stem der profetie
sprekend van mededogen,

want eens zal ieders oog Hem zien:
de opgang uit de hoge.

Gezegend zij de dageraad

het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen.

Hij zal de schaduw van de dood
beschamen met zijn morgenrood.
Op aarde daalt de vrede!

Verkondiging
Lied: NLB 444: 2, 3 en 4 — Nu daagt het in het oosten

2

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

4

De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,

is Christus, 't eeuwig licht!

3

Zij, die gebonden zaten

in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten —
begroeten 't morgenrood.



Collecte: De eerste collecte is voor themaproject Stek
Dit is tevens de laatste collecte voor het themaproject Stek

Stek, stichting voor stad en kerk is een toonaangevend steunpunt voor mensen aan de rand
van de Haagse samenleving en een krachtige pleitbezorger tegen onrecht. Met ca. 850
vrijwilligers en 50 beroepskrachten zet Stek Den Haag zich in voor mensen in kwetsbare
situaties, zonder onderscheid naar geloof, geaardheid, gender, afkomst, nationaliteit of
politieke overtuiging.

Stek werkt aan een hulpvaardige stad waar niemand achter blijft. Stek stimuleert mensen
zich met elkaar te verbinden, elkaar te beschermen, te versterken en elkaar te bezielen. Dat
doen we als organisatie die ook het kloppende hart is van de Protestantse Diaconie in Den
Haag.

Het werk heeft vier belangrijke pijlers: armoedebestrijding, vluchtelingen & mensen zonder
papieren, werk in de wijken en jeugd & jongeren. Er zijn zo’n 20 verschillende projecten in
Den Haag. Zoals buurt-en-kerkhuizen, maatjesprojecten, inloopspreekuren en projecten
rond ontmoeting. Als er via de ontmoetingen in de wijken problemen naar voren komen,
wordt daar natuurlijk aandacht aan besteed en wordt er geholpen om oplossingen te
vinden.

De tweede collecte is voor het werk van de eigen wijkgemeente

Gebeden, besloten met het onze vader
Slotlied: HH 679:1 en 3 (met refreinen) — Heer, uw licht en uw liefde schijnen

1

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Kom, Jezus kom,

vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw
vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil

heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord

dat het licht overwint.

3

Staan wij oog in oog met U, Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar

wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Zegen met gezongen amen



